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DOORLEZEN OF AFHAKEN?

De komende weken leest
Hanneke Groenteman
op verzoek van de
boekenredactie de eerste
tien pagina’s van drie net
verschenen boeken en geeft
op basis daarvan advies.

Foto No Candy

Mart Smeets: Nostalgie
De Kring, € 14,95.

Watik een beetje heb met Mart Smeets: hij
is zovéél. Dat is uw probleem mevrouw, zal hij
zeggen, maar ik heb er moeite mee datje bijna
niet om hem heen kan. Letterlijk noch figuur-
lijk. Hij is dan wel met pensioen, maar de
ruimte die hij inneemt, lijkt nauwelijks min-
der geworden. Hij is een soort hemellichaam
met heel veel uithoeken, en alles watin die
uithoeken woont, lijkt er ook wel uit te moe-
ten. Bijvoorbeeld in geschriften. Columns, ver-
halen, een kaft eromheen, en dan worden het
vanzelf boeken. Planken vol, de uitgeveris de
tel al kwijt. Tegen de vijftig, tegen de honderd?
Zou zomaar kunnen. Ikbedoel dit niet eens
per se negatief (ook niet heel positief), maar ik
word er een beetje moe van. Nu is er weer een
boekje (de ‘grappige’ foto op het omslagis een
studie waard) dat Nostalgie heet. Mart heeft
een goed geheugen, een lang verleden en een
ransel anekdotes. En hij vertelt (en schrijft)
graag. En onderhoudend. Dus: voila, haal het
deksel eraf en de belevenissen vloeien eruit.
Alsof je bij een groep journalistenmannen in
de kantine zit. Weet je nog die en weet je nog
daten weet je nog toen. Over EK’s, de Tour, het
skischansspringen op Nieuwjaarsdag, over de
Super Bowl of Dickie Advocaat. Stoofpotvan
romantiek, herinneringen, weetjes en over-
drijving. Best lekker, als je niet Martmoe bent.

Marcel Groenewegen:
Armand - En nou ik
Nijgh & Van Ditmar, € 19,99.

Toen bijArmand (van Ben ik te min) kanker
werd geconstateerd, werd hem een chemo-
kuur aangeboden. Zijn lange rode haar zou
uitvallen en musiceren zou afgelopen zijn.
‘Datis voor mij hetzelfde als de dood’, heeft hij
toen gezegd. Bedankt. Zijn medemuzikant
(bassist bij The Kik) en journalist Marcel Groe-
newegen heeft een biografie geschreven over

de man die ik alleen kende als de altijd blo-
wende linkse lieverd van die ene hit, maar die
absoluut meer eer verdiende. Dat wist ik
eigenlijk wel, maar toen ik begon in het
levensverhaal van de man die als Herman
George van Loenhout in Eindhoven geboren
isen 76 jaar later aldaar stierf als Armand,
schaamde ik me een beetje voor mijn opper-
vlakkige mening over hem. Want Armand was
toch maar mooi de Nederlandse Bob Dylan/
Woody Guthrie/Pete Seeger, onvermoeibaar
zijn maatschappijkritiek uitdragend, heeft
grote successen en diepe dalen gekend,
schreef en lasen filosofeerde dat het een aard
had, en had één eeuwige droom: vrede. Uitein-
delijkis hij aan kanker en longemfyseem ge-
storven voor er vrede in zicht was.

Marcel Groenewegen heeft met liefde en
verve zijn levensverhaal opgeschreven, en
daarmee een klein monument opgericht voor
een man die meer was dan de roodharige zan-
gervandie ene hit met de eeuwige joint.

Chris van Zutphen: Keukenmythes
Nieuw Amsterdam, € 9,99.

Ikmoetkiezen tussen De argonauten (‘In

deze genderbending memoires komt cultuur-
critica Maggie Nelson met frisse, krachtige en
hoognodige bespiegelingen over seksualiteit,
verlangen en familie’) en Keukenmythes (‘Over
kreeften die gaan gillen als ze worden gekookt
envervliegende vitamines in vers vruchten-
sap’).

Nou weet ik niet hoe u in elkaar steekt, maar
ik krijg branderige ogen van genderbending
memoires en veel zin in weetjes over vervlie-
gende vitamines in vruchtensap. Het gaat tus-
sen een pleidooi voor fundamentele individu-
elevrijheid en een brandende onmogelijke
liefdesgeschiedenis en levensvragen als: moet
jevlees snel dichtschroeien? Bewaar je kaas
het beste in de koelkast? Word je dik van aard-
appels? Mogen goede keukenmessen in de
vaatwasser?

Uraadt het al: ik heb Keukenmythes (keuken-
theorieén die waar of niet waar zijn) van kaft
tot kaft gelezen en ben er een stuk wijzer van
geworden, en heb de genderbending memoi-
res nadeinleiding gelaten voor wat ze zijn.
Hoeveel prijzen en lovende kritieken dat boek
ookin de wacht heeft gesleept. En: van
’s avonds laat iets eten word je echt niet dik!
Datu hetweet.




